
Import van onkruid 
 
In de tuin van mijn Franse huis doet het onkruid het altijd goed. De door mij gedachte 
droomtuin wil maar niet uit de startblokken komen. Bijna alles wat wordt geplant gaat korte 
tijd later dood: te droog, te heet, te koud.  
 
De oplossing dient zich aan. Een plantenkweker bij Maastricht biedt de volgende plant 
aan. Deze is opmerkelijk, de 'reuzenvorm' van die lage kruiper die gaat waar geen enkele 
andere plant gaan kan: de droge schaduw. Vorst deert ze niet. Zo hoog opgaand worden het 
van die lekkere geurende bollen. Dit is het! Na 19 jaar trieste plantengrafjes op rij nu 
plantenrijkdom en -weelde met geurende bollen. Eigenlijk geen tijd maar tussen de 
voorbereidingen voor mijn vertrek tóch naar bij Maastricht. Een rit van zo’n 400 km als echt 
verantwoorde investering.  
 
Onderweg naar Salée in de stampvol geladen auto genoeg plaats gemaakt voor de nieuwe 
aanwinsten. Vooraf ruim water, er moet onderweg niets op kunnen vallen en nog niet uren 
in de brandende zon. De potten met planten staan na de rit alvast met voldoende water te 
acclimatiseren langs de border. Het geluk lacht me toe. 
 
Bij een wandeling gisteravond bleek dat de door mij meegebrachte planten hier ruimschoots 
in het bos langs de kant van de weg staan. Gratis en voor niks. Wel een bewijs dat ze het hier 
goed doen, ondanks hitte, droogte en vorst. Maar toch veel gedoe om lokaal onkruid te 
importeren om in je tuin te planten.  
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